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LEZERSVRAAG

 En u? 
 Waarvoor 
of voor wie 

gaat u 
op de knieën?      

 Reacties welkom naar  
lezers@kerkinzoetermeer.nl 

Een mooie rebus deze keer. Weet jij wat er staat? Stuur je oplossing naar kidz@kerkinzoetermeer.nl 
Want: alle goede inzendingen worden beloond! 

•	 Marjolijn van der Haven-Verweij

KidZ-REDACTEUR

Aan de Reeuwijkse Plassen 

Op je knieën

NAAR EEN NIEUW BEGIN

Gebogen 
knieën 
Middenin de donkere dagen 
rond kerst en aan het begin 
van een nieuw jaar, voor velen 
ook midden in een donkere 
wereldtijd, heeft het thema 
van deze januarikrant ‘Op je 
knieën’ een bijzondere lading. 
Immers, tegengestelde  
machten en krachten lijken 
zich te meten. 

Op allerlei gebied en allerlei schaal 
staan mensen tegenover elkaar en 
proberen ze met machtsvertoon 
de ander te overtuigen van eigen 
gelijk. ‘Je zál op je knieën, je zál 
doen of denken wat ik doe en  
belangrijk vind.’ Soms met geweld. 
Soms met woorden en teksten, 
vernederend en elkaar verketterend 
zoals veel op de sociale media 
gebeurt. Het achterliggende idee 
is hetzelfde: ‘Ik bepaal en jij moet 
je knieën buigen.’ 
Deze overdrachtelijke vorm is  
er een van de vele als het over  
je knieën buigen gaat. Op het 
schilderij hieronder is een vrouw 
afgebeeld die de was doet aan  
de rand van een rivier. Ook zij 
buigt haar knieën. Hier gaat het 
niet om onderwerping, er is geen 
machtsvertoon. Hier zijn het  
gebogen knieën tijdens de zware 
handarbeid. En zo zijn er meer  
en uiteenlopende vormen en  
situaties waarin sprake is van  
gebogen knieën. 

Denk bijvoorbeeld aan het tot 
ridder geslagen worden, de  
huwelijksinzegening of in de kerk 
de bevestiging van ambtsdragers 
zoals ouderlingen en diakenen. 

Onze medemens 
bij God brengen en God 

bij onze medemens

Innerlijke houding
In deze wereld, die op zoveel  
plaatsen in brand lijkt te staan  
en waar zoveel mensen met 
machtsvertoon anderen willen 
knechten, kan het buigen van de 
knieën ook een heel ander beeld 
geven. Geen teken van onder-
drukking, maar juist het tegen-
overgestelde: gebogen knieën  
als teken van het krachtigste 
wapen dat een christen tot zijn 
beschikking heeft: het gebed. 
Leert Jezus ons niet dat dit de 

enige juiste houding voor een 
christen is? En dan bedoel ik 
niet de uiterlijke vorm van het 
knieën buigen, maar de innerlijke 
houding. Contact zoeken met de 
Eeuwige, Hem danken, lofprijzen, 
eren en deelgenoot maken van 
wat jou ten diepste raakt. Zoals 
de herders uit de velden van 
Efratha en de drie koningen uit 
het Oosten hun knieën bogen uit 
eerbied en ontzag voor het Kind 
in de kribbe. En ook zoals Maria 
van Magdala uit het Evangelie 
volgens Johannes op de knieën 
viel voor Jezus in haar wanhopige 
zoektocht naar vergeving.

Geen machtsmiddel
Ook Jezus zelf boog zijn knieën 
voor zijn hemelse Vader. Om te 
danken en te eren, maar ook als 
smeekgebed. In het heetst van de 
strijd, in de hof van Gethsemane, 

boog Jezus de knieën en klonk 
zijn hartverscheurende kreet: 
‘Vader, laat het aan mij voorbij 
gaan!’
Hoewel het buigen van de knieën 
een krachtig wapen blijkt, is het 
geen machtsmiddel. Jezus sloot 
zijn gebed af met: ‘Laat niet mijn 
wil, maar Uw wil gebeuren.’  
Zo haalt Jezus de angel eruit,  
Hij gebruikt bidden niet als  
pressiemiddel maar geeft zich in 
vertrouwen over aan de Vader. 

Op je knieën 
op weg naar een 
nieuwe wereld

Machtige liefde
Even voor dit smeekgebed bidt 
Jezus een ander bekend gewor-
den gebed. Wij zijn dat ‘het hoge-
priesterlijk gebed’ gaan noemen. 
Het is te lezen in het Evangelie 

volgens Johannes in hoofdstuk 17. 
Hoewel er nergens staat dat  
Jezus hierbij zijn knieën boog, 
maar alleen dat Hij zijn ogen  
opsloeg naar de hemel, is dit  
gebed wel een prachtig voor-
beeld van het ware figuurlijke  
de knieën buigen. 
Jezus bad niet voor zichzelf of 
voor zijn eigen ellende, maar  
Hij eerde zijn Vader, zag uit naar 
het koninkrijk van God, bad voor 
allen die Hem gegeven waren, 
en voor de verspreiding van het 
evangelie. Dat is knieën buigen  
in optima forma. 
Als de wereld waarin we leven 
ons hart raakt, mogen we net als 
Jezus onze ‘knieën buigen’,  
God eren en ons hart uitstorten.  
We mogen als een priester onze  
medemens bij God brengen en 
God bij onze medemens. Dan 
zal het buigen van de knieën een 
machtig wapen blijken te zijn, een 
machtig vertoon van Gods liefde. 

‘Op je knieën’: de één roept het 
om jou te onderdrukken, om je  
je vrijheid te ontnemen, om je 
afkomst of je geaardheid te  
diskwalificeren, de ander roept 
het uit machtswellust. 
Jezus riep het niet, Hij dééd het. 
Deze wereld schreeuwt om men-
sen die in navolging van Jezus op 
hun knieën gaan als wapen tégen 
geweld en onderdrukking, als  
wapen vóór vrede en gerechtigheid. 
Op je knieën het oude jaar uit en 
het nieuwe jaar in. Op je knieën 
op weg naar een nieuwe wereld 
waar iedere knie zich zal buigen. 
Laat de kurken maar knallen, ook 
in het nieuwe jaar wensen we u 
allen zulke gebogen knieën die 
leiden naar een nieuw begin. 

•	 Willem van Rumpt

KiZ-REDACTEUR

Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith

‘Vrouw doet geknield de was aan het water’, 
muurschildering historisch Woerden 
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken

•  Particuliere verhuizingen
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Balthasarschans 9 
2728 EP Zoetermeer 

079 341 43 05 
info@salonazora.nl 
www.salonazora.nl

Aangesloten bij

 

Voor info mail 
jan.konijn@solcon.nl

Inclusief gratis ondernemersadvies!  
Stuur een mail met uw gegevens en wensen.

Te huur in Zoetermeer:
700m2 kantoorruimte op 1ste etage. 

Naar eigen inzicht te renoveren  
en in te delen.

Bedrijfsunits met kantoor  
schakelbaar vanaf 240-600m2

Te huur in Ede:
Bedrijfsunits met kantoor +/- 200-400m2

Te huur in Pijnacker (medio 2025):
2000m2 bedrijfshal en 300m2  

kantoorruimte met 3000m2 buitentr.  
En 3000m2 nieuwbouw mogelijk

Te huur in Waddinxveen (medio 2025):
875m2 bedrijfshal + 350m2 kantoor

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
GSM: +31 (0) 6 53 277 242

E: jan.konijn@solcon.nl
te Oud-Soetermeer

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Ook 
adverteren?

Bekijk onze advertentietarieven 

en neem contact op 

over de mogelijkheden!  

E advertenties@kerkinzoetermeer.nl 

W kerkinzoetermeer.nl

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

A.M. van der Giessen-van Velzen

Starrebos 57
2716 JV Zoetermeer 

(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl
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KERK & GELOOF

VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der 
Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTIE

KIJK

KERK       MUZIEK Muziek en aanbidding

Aanbiddingspsalmen zijn liederen die gebruikt 
worden om God te loven en te aanbidden.  
Ze worden vaak gezongen of gelezen in  

erediensten, stille tijd of persoonlijke aanbidding. 
Een voorbeeld is Psalm 8: ‘Heer, onze Heer, hoe 
machtig is Uw Naam op heel de aarde!’ Deze psalm 
bezingt Gods majesteit in de schepping. 

Johann Sebastian Bach legde diepe spiritualiteit in 
zijn muziek. Denk hierbij aan de Matthäus-Passion. 
George Frideric Händel is bekend geworden vanwege 
zijn Messiah met daarin het bekende Hallelujah- 
refrein. Ook hedendaagse muziek is te noemen, zoals 

Hillsong en Opwekking met componisten als  
Matt Redman, Chris Tomlin, en Kees Kraaijenoord. 
Allen schrijven op hun manier aanbiddingsliederen 
die in vele evangelische kerken worden gezongen. 

Sytze de Vries (1945), theoloog, predikant,  
schrijver, dichter en publicist, vertaalde de tekst 
‘Look at the world’ van componist John Rutter 
(1945) naar het Nederlands als ‘Kijk om je heen’.  
Rutter schrijft veel kerkmuziek die wereldwijd  
in erediensten wordt gezongen. Dit lied laat  
zien dat we zuinig moeten zijn op alles wat  
we op onze wereld hebben. 

Kijk om je heen:  
wat kan de wereld mooi zijn!
Kijk eens naar alles met verwondering.
Kijk om je heen, er is zoveel dat blij maakt 
waardoor ons hart van pure vreugde zingt:

Refrein: Dank aan U, die alles hebt geschapen!
 	 Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:
	 alles wat wij delen is een zegen,
	 één Groot godsgeschenk!

Kijk naar wat bloeit,  
kijk eens naar al die vruchten,
kijk naar de regen, zie de zonneschijn.
Kijk naar de zee, zie de rivieren stromen
en zie hoe fraai de wijde velden zijn.

Kijk naar de sneeuw,  
en zie hoe alles groen wordt,
of hoe een rijke oogst wordt ingehaald.
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren,
want onze tijden zijn door God bepaald

Heel dit geschenk laat ons van harte leven,
spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit.
Wie laten wij in al die schatten delen?
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit.

IN ONTZAG EN BEWONDERING

Op onze blote knieën ...
‘Toen koning Salomo klaar was met zijn gebed, stond hij  
weer op. Want hij had op zijn knieën voor het altaar van de 
Heer gelegen, met zijn handen opgestoken naar de hemel.’

1 Koningen 8:54

KNIELEN • Koning Salomo bidt intens tot God bij de inwijding  
van de tempel en hij doet dat geknield. In de Bijbel staan veel 
voorbeelden van ‘gewone’ mensen, priesters, apostelen en  
Jezus zelf, die knielend bidden. Heeft knielen alleen met bidden 
te maken of is er meer over te vertellen?  

Een kleine zoektocht langs  
verschillende woordenboeken 
naar de betekenis van het werk-
woord ‘knielen’ levert onder 
andere de volgende resultaten 
op: knielen is buigen, bukken, de 
knieën tot op de grond buigen, 
zich onderwerpen. Knielen is 
een lichaamshouding aannemen, 
waarbij men op één of twee knieën 
zit, terwijl de rug recht blijft. Deze 
houding geeft blijk van eerbied, 
dankbaarheid en onderdanigheid. 
Toch lijkt die rechte rug een  
tegenstelling aan te geven.  
‘On bended knee is no way to  
be free’, was het levensmotto van 
Peter R. de Vries, de misdaad-
verslaggever die het opnam voor 
slachtoffers en nabestaanden.  
Hij ging niet door de knieën voor 
criminelen, bedreigingen of on-
recht. Gebogen knieën – knielen 
– past niet bij vrije mensen, zij 
moeten hun rug recht houden. 
In de Tien Woorden geeft God  
de mensen die boodschap ook: 

‘Maak geen godenbeelden en 
kniel voor zulke beelden niet 
neer, vereer ze niet.’ 

Met andere woorden: ga niet 
door de knieën voor zaken of om 
redenen, waarvan je weet dat ze 
niet goed zijn. Houd je rug recht.

Knielen is echter meer dan de 
rechte rug: de gebogen knieën zijn 
sinds de oudheid een teken van 
eerbied voor en onderwerping aan 
een autoriteit, zoals een koning 
of een god. Het is niet helemaal 
bekend wanneer deze traditie 
begon, maar wel weten historici 
dat in de vierde eeuw v.Chr.  
Alexander de Grote eiste dat zijn 
hof voor hem op de knieën ging. 
Of de Romeinen dit van hem 
hebben overgenomen, is ook niet 
duidelijk, maar zij moesten ook 
voor hun keizer knielen.
In de tijd van de eerste christenen 
schrijft de apostel Paulus aan  
de Filippenzen (hoofdstuk 2:10):

‘Want God wil dat iedereen in 
de hemel, op de aarde en onder 
de aarde de knieën zal buigen 
voor Jezus.’

Daarmee geeft hij aan dat de  
geknielde houding van belang is. 
Uit onderzoek blijkt echter dat de 
eerste christenen verschillende 
gebedshoudingen kenden.  
Zij stonden rechtop, knielden of 
wierpen zich voorover. Er waren 
geen vaste regels, behalve dat 
men op zondag en tussen Pasen 
en Pinksteren niet mocht knielen. 
Het knielen was een teken van  
de val van de mens, terwijl op 
zondag en in de paastijd de  
opstanding werd gevierd, waarbij 
staan meer op zijn plaats was.

In de middeleeuwen hield de 
christelijke gemeente vast aan 
het knielen uit eerbied voor het 
avondmaal. Luther schreef:
 

‘De aanbidding treedt vanzelf 
op bij het nemen van brood en 
wijn, terwijl met gebogen  
knieën het ware lichaam en 
ware bloed genomen wordt.’ 

Calvijns mening stond daar recht 
tegenover. Van aanbidding moest 
hij niets weten, het avondmaal 
was een maaltijd, waarbij het 
gaat om het breken van het 
brood en het gezamenlijk  
aanzitten aan tafel. Dan wordt 
knielen lastig. Door meerdere 
protestantse reformatoren wordt 
in de zestiende eeuw het knielen 
afgewezen als een onnodig  
ritueel tijdens het avondmaal. 

Maar rooms-katholieken,  
anglicanen en lutheranen knielen 
nog steeds bij de viering van de 
eucharistie. 
En zij zijn niet de enigen die door 
de knieën gaan in onze tijd. Er zijn 
zelfs regels voor bedacht: voor 
God of een kerkelijke autoriteit 
kniel je op beide knieën of op de 
rechterknie, terwijl je voor een 
mens op de linkerknie valt. De 
betekenis erachter blijft hetzelfde: 
op je knieën gaan is een manier 
om je te onderwerpen aan iets 
wat boven je staat, aan iets wat je 
als meerdere erkent. 

Zou de aanstaande bruid of  
bruidegom daar ook echt aan 
denken wanneer hij of zij op de 
knieën gaat om de geliefde ten 
huwelijk te vragen? En denkt de 
op zijn knieën slidende voetballer 
die net een doelpunt heeft  
gemaakt nederig aan zijn meer-
dere? Feit is dat we niet knielen 
zonder reden. Het laat zien dat we 
ontzag en bewondering hebben 
voor iets of Iemand. Dat kunnen 
we niet vaak genoeg laten zien, 
wellicht op onze blote knieën.

• Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR

•	 Dries Piening

KiZ-MEDEWERKER

Op ooghoogte 

Op je knieën vooruit komen ... dat lijkt niet makkelijk. Maar ik zag 
voor mijn ogen gebeuren dat je zo wel degelijk snelheid kunt maken. 
Onze jongste kleinzoon van een jaar kan staan en drie stappen  

zetten, daarna verliest hij zijn evenwicht. Lopen lukt dus nog niet echt, maar 
kruipen is hem intussen te min. Toch wilde hij zijn vader achterna. Inventief 
als hij is, zag ik hem op één knie en één been vaart maken en komen waar hij 
wilde. Zo had ik het bij een klein kind nog niet eerder gezien. 

Als volwassene ga ik vaak door de knieën, met de bedoeling om op ooghoogte 
te komen. Met mensen, oud, jong, klein, liggend, zittend, in rolstoel, op rollator.  
Het is een houding die je volop tegenkomt aan het bedje van Jezus in de 
goed-nieuwsverhalen van de Bijbel. Herders uit het veld en wijzen uit het  
oosten gaan op de knieën voor dat nieuw geboren Christuskind over wie  
engelen en sterren stralend waren komen vertellen. 

Gelukkig is die kribbe niet de enige plek gebleven waar je Hem ontmoeten  
en aanbidden kunt. Jezus zegt het zelf, als Hij later aan de Jakobsbron in de 
landstreek Samaria zit: 

Er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil  
aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt.  
De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is een geest.  
Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en  
vol van waarheid. (Johannes 4:23-24)

Zo kun je op ooghoogte komen met Gods Zoon, die als Heiland tussen mensen 
in kwam wonen om ons te leren kennen en zichzelf aan ons bekend te maken. 
Door op de knieën te gaan kunnen wij Hem aanspreken, aanbidden en danken. 
Het is een eerbiedige houding van gebed geworden, waardoor wij kunnen 
ademhalen en ons daarna weer oprichten om verder te komen.  
Al is het op één knie en één been, je kunt met Hem voort,  
een nieuw jaar van leven in. 
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JON       ELOVIG

Met kinderen bidden

Mijn vader bracht ons 
meestal naar bed  
’s avonds. Na een  

zelfverzonnen verhaaltje zongen 
we een gebed. Vaak was dat ‘Ik ga 
slapen, ik ben moe’. Maar liever 
zongen we onderstaand gebed 
als in koor. Die melodie klonk veel 
mooier en twee keer ‘Amen’ zingen 
deden we met veel nadruk. 

’k Sluit mijn oogjes
‘k vouw mijn handjes
’k buig mijn knietjes voor U neer.
Trouwe Vader in de hemel 
zie op mij in liefde neer.
Leer mij vroeg uw kind te worden.
Neem mij aan, al ben ik klein.
Laat mij van uw grote kudde
ook een heel klein schaapje zijn.
Amen, amen.

•	 Irene de Geus-Haasbroek

KiZ-REDACTEUR

Met kinderen danken

Op de basisschool waar ik 
werk, zingen we met de 
kinderen dit gebed voor 	

		  het eten. 

Dank U, lieve God, 
voor deze mooie dag. 
Voor al dit lekkere eten 
dat ik van U krijgen mag.

En thuis zingen we graag dit lied als 
dankzegging bij de maaltijd.  

Voor alle goede gaven, Heer, 
zij u de dank en eer. 

Wij danken u voor  
’t dagelijks brood, 
kracht en gezondheid, Heer. 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, amen.

•	 Marieke van der Zee-Schipper

GEMEENTELID DE REGENBOOG

CONTACT 
VERTROUWENSPERSONEN

KERKDIENSTEN IN JANUARI

PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER
zondag 12 januari�  zondag 19 januari� 

Week van Gebed 19 t/m 26 januari
zondag 26 januari�  zondag 2 februari� 

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur 
ds. M. Treuren 
Pijnacker 

	11.00 uur 
ds. E. Dibbets-van der Roest 
en pastoor A. Kortekaas 
Oecumenische viering Week van Gebed
Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24

	10.00 uur� 
ds. E. Westrik Boskoop 
Heilig Avondmaal 
	18.30 uur ds. E. Westrik Boskoop 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

	10.00 uur 
ds. A.A. van den Berg 
Heinenoord

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur 
ds. E. van der Wolf-Kox

	10.00 uur 
mw.ds. J. van der Vis Aarlanderveen
en dhr. M. Vermeulen Zoetermeer

Oecumenische viering Week van Gebed
De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

	10.00 uur 
ds. J. Eerbeek
Den Haag

	10.00 uur
ds. J.T. van der Wolf

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur 
ds. P. Baas  
	17.00 uur Hart4U-dienst
ds. N. de Jong Rotterdam

	10.00 uur
ds. J.H. Reijm Rotterdam-Hillegersberg 

	17.00 uur Verdiepingsdienst
ds. P. Baas 

	10.00 uur Bijbelzondag
ds. P. Baas 
	17.00 uur
ds. C.M. van Ekris Zeist

	10.00 uur
ds. J.M. Molenaar Zoetermeer

	17.00 uur Verdiepingsdienst
ds. P. Baas 

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (Bovenzaal) 
W	perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
Jan van der Wolf

	10.00 uur  
Bertus Fortuijn

	10.00 uur  
Bert Westland

	10.00 uur  
Jaron Jongeneel

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

	10.00 uur	
ds. N. de Lange 
Nieuwendijk

	11.00 uur 	
ds. E. Dibbets-van der Roest  
en pastoor A. Kortekaas 
Oecumenische viering 
Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24

	10.00 uur 
jongerenpastor A. Lodder 
Met tolk gebarentaal

	10.00 uur 
ds. E. Dibbets-van der Roest 
	12.00 uur Chagallviering
ds. E. Dibbets-van der Roest 

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur 
ds. K. van Klaveren

	10.30 uur
ds. J.F. Goud 
Den Haag

Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur 
Pelgrimviering 

	10.00 uur mw.ds. J. van der Vis
en dhr. M. Vermeulen
Oecumenische viering Week van Gebed
De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

	19.30 uur  
Taizéviering 
De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP
W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE 	10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar 
Dopen
	18.30 uur 
ds. E. Gouda Nieuw-Lekkerland

	10.00 uur
ds. B.J. van Assen
	18.30 uur
ds. J.M. Molenaar

	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar
Bevestiging ambtsdragers
	18.30 uur
ds. E. de Mots Ridderkerk

	10.00 uur
ds. M.A. van den Berg Groot-Ammers
	17.00 uur
ds. J.M. Molenaar

Morgensterkerk
Nassaulaan 1 2712 AT • T (079) 316 23 46
W morgenstergemeente.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie 
Jan Blankespoor, Irene de Geus-Haasbroek, 
Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, 
Willem van Rumpt

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Jolande Annema, Hans van der Bilt, Rinus 
van Dorland, Joop de Groot, Peter van Holten, 
Arianne Lodder, Hans van Oort, Dries Piening, 
Theo Poot, Jaap Sneep, Leonie Vreeswijk-Feith, 
Baukje Walet, Arco Weening

Foto’s knielbanken: Marja van den Boom-
gaard, Irene de Geus, Gerard Jansen, André 
Pelle, Matthé Vermeulen

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54 / 
06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:  
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoeter-
meer ontvangen? Dat kan! Geef het door via 
info@kerkinzoetermeer.nl  
of bel de eindredactie: (079) 3 522 519  
Dit kan ook voor losse of extra nummers  
van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau 
U kunt dinsdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur 
terecht op het Kerkelijk Bureau. Frans Halsstraat 
3 2712 JS.   
T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl 

Kopij februari 2025 
Kopij en berichten voor de februari-uitgave 

van Kerk in Zoetermeer graag insturen 

woensdag 15 januari. De februarikrant 

verschijnt op woensdag 5 februari. 

KERK & DIENST

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar van 

Kerk in Zoetermeer is € 25. Elk ander bedrag is 

net zo welkom. Uw gift kunt u overmaken naar 

NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Hartelijk dank!

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN
Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ 

zondag 12 januari  10.00 uur pastor Hendrik Stevens

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg 
Pastoraat Marja van den Boomgaard • T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox • Parelgrijs 56-58, 2718 NV
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Contactpersoon André Bos • T 06-1398 4223 
E andre.bos@festo.com • W perronoosterheem.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ 
T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 
E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092 • E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 
W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939 • E scriba@morgenstergemeente.nl 	

CONTACT

OUDE KERK
Kees Hakkenberg 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg  
T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel •  T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

	 Zit je ergens mee? 
	 Neem contact op met een van ons.

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

De Camee • Maandelijks • Camee 22, 2716 RL 

donderdag 23 januari  16.00 uur na afloop koffie, thee en ontmoeting

WelThuis Vivaldi • Maandelijks • Brechtzijde 45, 2725 NR

zondag 19 januari  10.30 uur mw.gv. W. van Hengel

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

vr 10 jan  15.30 dhr. E. Leune

vr 17 jan  15.30 ds. J.M. Molenaar

vr 24 jan  15.30 mw. M. van den Boomgaard

vr 31 jan  15.30 dhr. B. Boiten

vr 7 feb  15.30 Nicolaasparochie

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact 
op over de mogelijkheden! E advertenties@
kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

??
LEZERSVRAAG

 En jij? 
 Wat bid jij 

met je kinderen 
aan tafel of als ze 

naar bed gaan? 
 Stuur je reactie naar   

lezers@kerkinzoetermeer.nl 

Twee knieën 
knielden in het gras

Twee knieën knielden in het gras,
Omdat hun baas aan 't bidden was.
De ene zei: ‘Het is toch wat.
Nu is het gras al weer zo nat.’
De andre klaagde: ‘Ik word ziek
En krijg beslist weer rheumatiek.’
Toen sloeg hun meester een groot kruis
En nam zijn knieën mee naar huis.
 
Uit: De blikken fluit. �
Versjes van Daan Zonderland 
met prentjes van Piet Worm, 1948

11 T/M 25 JANUARI

Actie Kerkbalans 
2025 van start

Op zaterdag 11 januari luiden we 
de kerkklokken om het startsein 
te geven voor de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. Kerkbalans is de 
grootste fondsenwervende actie 
van het land, waarbij plaatselijke 
kerken hun leden om een  
financiële bijdrage over te maken. 
Doet u dit jaar (ook weer) mee?
Uw bijdrage is onmisbaar voor het 
samen kerk zijn, rust en verdieping 
vinden, God ontmoeten en omzien 
naar elkaar ook in 2025 vorm en 
inhoud te geven. Doe daarom mee 
aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier dat leden 
ontvangen ruimhartig in. 
Door vandaag te geven, kan 
de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de 
kerk van morgen. 
	 W pgzoetermeer.nl/kerkbalans, week-

brieven en wijkwebsites van de kerken

•	 Jan Doeven

COÖRDINATOR INKOMSTENWERVING

mailto:lezers%40kerkinzoetermeer.nl%20?subject=
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KERK & GELOOF

GEDOOPT, EN DAARNA DAN?

‘Kerk op Schoot’ in De Regenboog
INTERVIEW • Op zondagmiddag 12 januari vindt in kerkelijk centrum De Regenboog de eerste ‘Kerk op Schoot’-
viering plaats. Ds. Els van der Wolf en twee enthousiaste jonge moeders, Maria Pronk en Mandy van der Ster 
(zie foto), namen het initiatief. In 2025 worden vier vieringen gehouden voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar, 
samen met hun ouders en/of opa’s en oma’s. Kerk in Zoetermeer interviewde ds. Els en Maria.

Wat is het doel van  
‘Kerk op Schoot’-vieringen?
‘Jonge kinderen laten kennis-
maken met Bijbelverhalen en de 
kerk. Wanneer een kind gedoopt 
wordt is dat meestal kort na de 
geboorte. Ouders zijn dan heel 
gemotiveerd om hun kind iets 
van het geloof mee te geven. 
Maar er zijn nog geen activitei-
ten voor deze kinderen. Behalve 
de kinderoppas tijdens de kerk-
dienst, maar daar zijn ouders en 
kinderen apart van elkaar. 
Kerk op Schoot beleef je samen 
met je kind. Je ontmoet er ook 

andere kinderen, ouders en 
grootouders. Heel fijn, zeker als 
je als ouder er alleen voor staat 
of een partner hebt die niet  
zoveel heeft met geloven.’ 

Wat gebeurt er tijdens een 
Kerk op Schoot-viering?
‘Tijdens zo’n viering staat altijd 
een Bijbelverhaal centraal. Op 
12 januari is dat bijvoorbeeld het 
verhaal van de ark van Noach. 
Eerst steken we de Paaskaars 
aan en is er een kort gebed. Ver-
volgens wordt het Bijbelverhaal 
in korte teksten verteld en zoveel 

mogelijk uitgebeeld. Dit wisselen 
we af met bijpassende peuter-
liedjes op een bekende melodie 
gezongen, met pianobegeleiding. 

De vieringen zijn erg gericht op 
beleving. Bij de verschillende 
scènes worden de zintuigen aan-
gesproken: er is iets te horen, te 
zien, te voelen, en we bewegen. 
Het is de bedoeling dat er voor 
zowel baby’s als peuters iets te 
beleven is.’

Domibeer
Maria, Mandy en ds. Els worden bij 
Kerk op Schoot geassisteerd door 
‘Dominee Beer’, kortweg Domibeer, 
mét toga en stola. De kinderen zitten 
met hun ouders of grootouders rond-
om het liturgisch centrum van de kerk. 
Het mag best rommelig zijn. De viering 
duurt ongeveer een half uur, daarna is 
er ruimte voor gesprekken met koffie, 
thee, limonade en iets lekkers. Er is 
een vrolijk liederenblad dat de ouders 
mee naar huis kunnen nemen. 

Hoeveel kinderen verwachten 
jullie op zo’n viering?
‘We hebben geen idee! Iedereen 
die Kerk op Schoot graag mee wil 
beleven is welkom. We verwach-
ten de ouders en kinderen die we 
kennen. En laten ze vooral andere 
bevriende ouders meenemen! Ook 
grootouders met jonge kleinkinde-
ren nodigen we van harte uit. Een 
mooie gelegenheid om samen met 
je kleinkind je geloof te beleven.’

Wanneer vinden de  
vieringen plaats?
‘Dit jaar beginnen we met vier vie-
ringen: op 12 januari, 16 maart, 14 
september en 14 december, en we 
starten steeds om 15.30 uur. Dat 
lijkt ons een gunstig tijdstip, gezien 
de dagindeling van kind en ouders.’ 

	 Wilt u meer informatie? Deze wordt 

u graag verstrekt door ds. Els van der 

Wolf-Kox: WhatsApp 06-3863 6292

• Jan Blankespoor

	 KiZ-REDACTEUR
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KERK OP 
SCHOOT
in de Regenboog

Knielbanken 
in de kerk
In een katholieke kerk zijn  
knielbanken of knielstoelen 
een standaard onderdeel 
van het kerkinterieur.  
Tijden de kerkdienst wordt 
er verschillende malen 
geknield. Naast de lang
gerekte kerkbanken kent 
men ook kerkstoelen, 
waaronder speciale kniel-
stoelen, al dan niet met 
een uitklapbaar zitgedeelte.
In de meeste protestantse 
kerken wordt zittend of 
staand gebeden. Lange 
knielbanken ontbreken 
daarom in het kerkinterieur.  
Speciale knielbanken  
worden gebruikt bij de  
inzegening van een huwelijk 
en bij de bevestiging van 
predikanten, kerkelijk  
werkers en ambtdragers,  
de ouderlingen en diakenen. 

Bidden zoals  
Jezus ons leert

We kunnen in contact 
komen met God op een 
aantal manieren. Best 

bijzonder dat we zo’n toegankelijke 
God hebben. Hij is heilig, maar dat 
betekent niet dat Hij onbereikbaar is. 
Hij is maar één gebed bij ons  
vandaan (ook als Hij ver weg voelt!). 
We kunnen Bijbellezen, dan spreekt 
God tot ons. We kunnen zingen, om 
God te loven en te prijzen. En we 
kunnen bidden: praten met Hem.

In Lukas 6:12 vinden we de volgende 
tekst: Op een keer ging Jezus naar 
de bergen om te bidden. De hele 
nacht lang bad Hij tot God.  
We kunnen een hoop van Jezus 
leren als het gaat om bidden.  
Hij stapte even uit alle drukte en 
zocht een plek om alleen met God  
te zijn. Dat is wel even wat anders 
dan een schietgebedje. Jezus nam 
de tijd en de ruimte (ondanks dat  
Hij het ook druk genoeg had met 
andere dingen). Bidden tot God mag 
natuurlijk spontaan en niet gepland 
zijn, toch is het ook goed om tijd 
opzij te zetten om dit te doen.

Misschien wil je wel bidden, maar 
weet je gewoon niet zo goed hoe.  
De discipelen van Jezus wisten het 
ook niet precies. Ze vroegen het  
aan Jezus en Hij gaf een heel fijn  
antwoord, een soort handleiding  
om te bidden. Lees maar mee in 
Lukas 11:1-3. 

Op een keer was Jezus ergens aan het 
bidden. Toen Hij weer opstond, vroeg  
één van zijn leerlingen Hem: ‘Heer, leer 
ons bidden. Johannes leerde óók zijn 
leerlingen bidden.’ Hij zei tegen hen: 
‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:  
Onze hemelse Vader, laten alle mensen 
diep ontzag voor U krijgen. Laat uw 
Koninkrijk komen. Laat op aarde worden 
gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel 
wordt gedaan wat U wil. Geef ons elke 
dag het eten dat we nodig hebben. 
Vergeef ons wat we verkeerd doen, zoals 
wij ook de mensen vergeven die verkeerd 
tegen óns doen. En stel ons niet op de 
proef, maar red ons van het kwaad.’ 

Als je misschien niet zo goed weet 
wat je moet bidden, dan kun je altijd 
dit gebed van Jezus uitspreken, het 
‘Onze Vader’. Ook mag je weten dat 
God je Vader wil zijn. Hij wil graag 
dat je met Hem praat, net zoals je 
ook met jouw aardse ouders praat. 
Je hoeft geen grote of mooie woor-
den te spreken. Vertel Hem maar 
gewoon wat je bezighoudt.

Ik wil je uitdagen om deze week een 
uur de tijd te nemen om te bidden.  
Je hoeft echt niet een uur non-stop te 
praten, stil zijn is ook oké. Maar neem 
gewoon echt de tijd. Prik een moment 
in je agenda, leg het vast en bid!

•	 Redactie Zij Lacht 

Bekorte versie van een dagelijkse 
overdenking op Zij Lacht, een online 
platform dat vrouwen in Nederland 

en Vlaanderen helpt om de Bijbel te 
lezen, te begrijpen en toe te passen in 

het dagelijks leven. W zijlacht.nl 

COLUMN

INTENSE TOEWIJDING

Geloven vráágt om lichaamstaal
GEBEDSHOUDINGEN • Om gevoelens en emoties uit te drukken, maken mensen  
gebruik van fysieke gebaren en houdingen. Voetbalsupporters staan juichend 
overeind wanneer hun team een doelpunt maakt. Bezoekers van muziekconcerten 
steken hun handen in de lucht en applaudisseren na ieder nummer. Geliefden  
tonen hun affectie voor elkaar met een kus of een knuffel. Dit toont aan dat de 
mens niet alleen een geestelijk of emotioneel, maar ook een lichamelijk wezen is. 

Niet verwonderlijk dus dat 
ook gelovigen gebruik maken 
van lichaamstaal om hun 
leven voor God te brengen. 
Denk aan het gebed in de 
islam, waar men zich ritueel  
tot God wendt door te staan, 
te buigen en te knielen.  
Ook christenen kennen  
een grote verscheidenheid 
aan gebedshoudingen en  
rituelen, zoals het maken van 
een kruisteken, het vouwen 
van de handen of het recht-
staan tijdens de Evangeliele-
zing zoals gebruikelijk in de 
rooms-katholieke kerken.
Gelovigen gebruiken niet enkel woorden om 
God aan te spreken, maar zetten hun hele  
lichaam in: ze vouwen de handen om te bid-
den of strekken ze uit naar de hemel. Ze wer-
pen zich neer voor God, staan recht om naar 
het Evangelie te luisteren, en buigen of knie-
len tijdens de consecratie van het brood en de 
wijn. Tegelijkertijd verbinden christenen zich 
op die manier met andere gelovigen. Liturgi-
sche handelingen zijn immers geen private 
rituelen, maar zijn een teken van eenheid en 
betrokkenheid van de hele kerkgemeenschap.

Knielen heeft een mooie en bijzondere bete-
kenis. Het is immers een teken van nederig-
heid, waarbij we ons klein maken voor God 
en ons openstellen voor Zijn genade. Knielen,  
zo schrijft Anselm Grün, is ons ‘door God 
laten raken, God serieus nemen als de  
volledig andere die we nooit begrijpen,  
die ons overweldigt’.

Men kan nog daarbij nog  
onderscheid maken tussen 
verschillende vormen, zoals  
het liggen op de grond en het  
knielen zelf. Beide komen in  
de Bijbel voor. Zo wierp  
Jozua zich neer voor God  
(Jozua 5,15), en bad ook  
Jezus al liggend op de grond 
(Matteüs 22,39). Vandaag de 
dag wordt deze liggende  
gebedshouding in de rooms- 
katholieke kerk gebruikt  
tijdens Goede \Vrijdag en  
tijdens het sacrament van de 
wijding. Het is een indrukkend 
teken van overgave aan God. 

Ook de gewoonte om te knielen heeft een 
lange traditie als teken van nederigheid, 
eerbied en aanbidding. De profeet Ezra, 
bijvoorbeeld, spreidde zijn handen uit 
naar God en viel daarbij op de knieën 
(Ezra 9,5). Het boek Handelingen vertelt 
hoe Petrus, Paulus en alle andere leden van 
de geloofsgemeenschap al knielend baden 
tot God (Handelingen 9,40; 20,36; 21,5).
Knielen wordt meestal gedaan na het ontvan-
gen van brood en wijn als intense gebedshou-
ding van toewijding, en in de katholieke kerk 
vaak bij de schuldbelijdenis, het tafelgebed en 
de voorbeden. In evangelische kerken is staan 
en knielen, je handen heffen in dankbaarheid 
of naar voren komen om jezelf opnieuw 
aan God te geven, heel gebruikelijk.

•	 Matthé Vermeulen

NICOLAASPAROCHIE

De lange zit-knielbanken van de 
Nicolaaskerk in Zoetermeer

De Regenboog

Oude Kerk

Ichthuskerk

Oosterkerk

Nicolaaskerk

Nicolaaskerk



6  Kerk in Zoetermeer  � nummer 1 - januari 2025
KERK & STAD

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

	 PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320, Contactpersoon: André Bos T 06-1398 4223  
E andre.bos@festo.com W perronoosterheem.nl

Perronmeetings
	 Zie pagina 4 van deze krant.

Fitte Fifty’s
	 elke maandag, 10.00 uur,  

start Oosterkerk 

Breiclub
	 elke twee weken,14.00-16.00 uur; 

€ 1; E tanniejorna@gmail.com

Inloop 
	 elke dinsdag, 13.00-16.00 uur 
	 E p.j.van.daalen@casema.nl

OPEN KERK
Open Lichtzijde
	 Elke ma en do  

14.00-15.30 uur. 
	 Broekwegzijde 196 

Open Kompas
	 Elke di en wo van  

10.00-12.00 uur. 
	 Piet Heinplein 13 

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur.  

Oosterheemplein 320
	 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk
	 Elke vrij 14.00-15.30 uur.
	 Dorpsstraat 59 

DE PELGRIM		

Kerkenbos 8, pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092  
E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

Ontmoetingslunch
	 elke woensdag, 12.30 uur,  

Fred Cammeraat T 06-2304 4470

Crea Club
	 elke donderdag, 14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
	 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Inloop bij Middin
	 elke vrijdag, 10.00-12.00 uur,  

Schiebroekstraat 1

Thema-avond ‘Eenzaamheid’
Op maandagavond 20 januari is de volgende bijeenkomst rondom het  
thema ‘Eenzaamheid’, waarbij de presentietheorie centraal zal staan.  
‘Presentie is een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd  
op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij de ander op het spel staat  
en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende  
situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij of zij daarbij voor de ander  
kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van 
doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit,  
vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.’
	 20 januari, 19.30-21.30 uur, € 5 (naar draagkracht)

INLOOP
Inloop De Herberg
Elke dinsdag welkom 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
in De Herberg naast de Oude Kerk, 
Dorpsstraat 59.
	 E loes.landlust@ziggo.nl  

T 06-2009 2729  
W www.oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke dinsdag van 
13.00-15.00 uur. Welkom!
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke woensdag welkom
van 10.00-12.00 uur. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke donderdag welkom  
van 10.00-12.00 uur in De Oase.
	 Kerkenbos 8  

E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vrijdag in  
De Regenboog van 
10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst van 	
	 11.00-12.00 uur
•	Elke vierde vrijdag maaltijd:  
	 welkom vanaf 11.30 uur; graag 	
	 de week ervoor opgeven. 
	 Nathaliegang 283 T (079) 361 33 65 

E wil.bettenhaussen@gmail.com 
W pwzz.nl

SCHRIJFMOMENTEN 

Open Ichthus Schrijfcafé
‘Schrijven vanuit je hart’, iedereen kan 
meedoen en aanmelden is niet nodig.
	 30 januari, 20.00 uur, U2-ruimte 

Ichthuskerk E openichthus@pwzn.nl 
(Elvira Keller) W schrijfavonturen.nl

Schrijven voor gevangenen 
Elke eerste dinsdag brieven schrijven 
voor gevangenen in binnen- en buiten
land. Voorbeelden zijn beschikbaar en 
meeschrijven vanuit huis kan ook. 
	 10.00 uur, De Doortocht, Hekboot-

kade 60 E l.veersma@hotmail.com

Ochtendgebed en ontbijt
elke ma t/m do, 7.30 en 8.00 uur; 
ontbijt in basisschool De  
Regenboog, Kerkenbos 12

Gezond en goedkoop
	 workshop op 3 februari, 16.00 

uur en aansluitend maaltijd,  
€ 2 (naar draagkracht)

Lange afstandswandeling
Voorlopig zijn er geen lange  
afstandswandelingen. In de lente 
pakken we ze weer op.

Emmaüswandeling
Natuurwandeling in tweetallen 
met een tekst en vragen als  
leidraad. Ongeveer een uur en  
tempo afhankelijk van de  
deelnemers.
	 elke vrijdag, 10.30-12.00 uur, 

verzamelen Balijhoeve,  
Kurkhout 100

Crea-middag
	 21 januari, 13.30 uur; € 5 en 

eventuele materiaalkosten  
(naar draagkracht)

Kijk voor de Pelgrim- en Taizé-vieringen op pagina 4 van deze krant.

SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
zoekt nieuwe Maatjes
HELPENDE HAND • SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een interkerkelijk diaconaal project dat 
door onze gemeente wordt ondersteund. Periodiek worden nieuwe Maatjes geworven 
want die zijn hard nodig. Daarom organiseert SchuldHulpMaatje weer een training  
‘Hoe word ik SchuldHulpMaatje’, op de zaterdagen 8 en 22 maart en 5 april. 

Waarom 
SchuldHulpMaatje? 
Levensmiddelen, energie, zorg  
en wonen, alles is de afgelopen 
jaren duurder geworden.  
Daardoor is het voor steeds 
meer inwoners van Zoetermeer 
moeilijk om met hun geld uit te 
komen. Veel mensen hebben 
schulden. Schulden geven stress 
en gezondheidsklachten. Het is 
dan fijn als iemand meekijkt en 
helpt om overzicht te krijgen  
en helpt bij het oplossen van  
financiële problemen.
Wil jij een helpende hand bieden 
en zo’n Maatje worden waarmee 
je je diaconaal-maatschappelijke 
vrijwilligerswerk een zinvolle, 
maar ook inhoudelijk boeiende 
invulling geeft?
De training bereidt nieuwe  
Maatjes voor op het vrijwilligers-
werk waarbij je iemand helpt bij 
het inzicht krijgen in zijn of haar 
administratie en financiën. Je 
leert hoe je zonder vooroordeel 
kan luisteren en doorvragen.  
Hoe je praktische hulp biedt, 
meedenkt en vooral iemand  
aanmoedigt een weg te vinden 
uit de financiële problemen.  

Wie (dreigende) schulden heeft, 
komt er zelden op eigen kracht 
uit. Dan steek je als medemens 
toch een helpende hand uit. Ieder 
mens verdient een nieuwe kans. 

Hoe helpt een  
SchuldHulpMaatje?
Een maatje helpt bij het op orde 
brengen van iemands geldzaken. 
En hoe dat op orde kan blijven! 
Belangrijk is dat een maatje per-
soonlijke aandacht geeft en kan 
motiveren om vol te houden als 
het moeilijk is. Bij SchuldHulp-
Maatje sta je er niet alleen voor. 
Je maakt deel uit van ons  
Maatjesteam waarbij de coör-
dinator zorgt voor persoonlijke 
begeleiding. 

Spreekt dit je aan?
•	 Je wilt iemand in een  

kwetsbare positie helpen  
als gecertificeerd maatje

•	 Je hebt binding met financiën
•	 Je bent bereid tijd te investeren, 

maar je wilt ook jezelf  
ontwikkelen

•	 Je bent nieuwsgierig genoeg 
om telkens weer nieuwe  
kennis op te doen

•	 Je bent bereid een driedaagse 
training te volgen plus diverse 
workshops en e-learnings die 
regelmatig beschikbaar komen

Sluit je dan aan bij SchuldHulp-
Maatje Zoetermeer en maak het 
verschil voor je medebewoner 
van de stad. 

Doneer breiwol voor Roemenië 

BREICLUB OUDE KERK • Elke zaterdagmorgen wordt er van 
10.00-12.00 uur vlijtig gebreid in de grote Herberg-zaal 
van de Oude Kerk. De kring van breisters maakt fleurige 
kindertruien en warme sjaals die naar Roemenië gaan. Vandaar 
de naam ‘missionair breien’ van deze breiclub. Zin om mee te doen? 
Schuif gerust aan met uw breiwerk rond de wekelijkse koffietafel. 
•	 Oproep
	 De wolvoorraad is aardig aan het slinken, dus de breiclub kan 

nieuwe knotten en bollen goed gebruiken! Doneer alles wat 
u over hebt en breng ze zaterdagmorgen of bel om te vragen 
waar ze doordeweeks het best afgeleverd kunnen worden. 

	 informatie en contact: Janny Mulders T 06-1114 5424  

E jannymulders46@outlook.com

BUURTMAALTIJDEN
Ichthuskerk
	 14 januari, 18.00 uur; graag  

aanmelden E maaltijden@pwzn.nl 
T 06-5359 9999 kosten? 

Morgensterkerk
	 23 januari, 17.30 uur; graag  

opgeven T 079-316 99 22  
b.g.g. 079-785 03 53  
E welkom@morgenstergemeente.nl

De Pelgrim
	 3 februari, 18.00 uur; graag  

opgeven E info@depelgrimzoeter-
meer.nl T 06-2497 5092;  
vrijwillige bijdrage

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur in  
de consistorie. E leenmanf@xs4all.nl 
Oosterkerk
Elke twee weken op woensdag. 
	 8 en 22 januari, 19.00-19.55 uur
	 E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdag om 20.00 
uur. Elke zondag, 9.15-9.30 uur. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag, 10.00-10.30 
uur, nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor het Midden-Oosten 
	 elke tweede zondagavond, 
	 Ies Roos (Baptistengemeente) 
	 T 06-1662 9726 W de-nem.nl 

Women for women
Vrouwengebedsgroep in het landelijke 
netwerk van de organisatie Open Doors 
voor vervolgde christenen. 	
	 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com

‘Ik ben zo blij met de 
hulp van mijn Maatje.  
In je eentje kom je er  

gewoon niet meer uit.’

	 De eerstvolgende training wordt 
gegeven op de zaterdagen 8 en  
22 maart en 5 april in Zoetermeer, 
locatie Bredewater 16.  
Aanmelden kan via  
info@shmzoetermeer.nl of bel  
voor nadere informatie met  
Arthur Schipper 06-234 045 96.

•	 Frits von Meijenfeldt 

SCHULDHULPMAATJE ZOETERMEER

 

ONDER WOORDEN

Hij kan redden, 
Hij alleen

Bommen vallen,  
schoten klinken
angst en pijn,  

door merg en been
vouw mijn handen, sluit mijn ogen
Hij kan redden, Hij alleen.
 
Rennen, vluchten, schuilen, huilen
veilig zijn wat plots verdween
geef ons Heer een onderkomen
Hij kan redden, Hij alleen.
 
Straks weer bouwen,  
aan een toekomst
samen bouwen, steen voor steen
knielen, dankbaar in vertrouwen
God is bij ons, om ons heen!
 
Mark van Assen, 2022

Het Lohmanorgel schoon! 

Voor het behoud van het Lohmanorgel in  
de Oude Kerk is er een grondige schoonmaak 
nodig: aan de binnenzijde is het sterk vervuild 
geraakt. In het najaar van 2025 krijgt het 
orgel daarom een grote onderhoudsbeurt. 
Het pijpwerk wordt uit het orgel genomen 
om schoongemaakt te worden. Dat is een 
arbeidsintensief karwei en kost een lieve  
duit. Daarom start er een spaaractie met 
sponsoracties en benefietconcerten.
	 Meer informatie volgt via de website  

oudekerkgemeente.nl en infobrieven. 
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Carillonconcert Oude Kerk
Vanaf 4 januari staan de carillonbespelingen door  
beiaardier Johan van Oeveren in het kader van de  
Geuzenliederen van componist Adriaen Valerius, steeds 
op de eerste zaterdag van de maand. Valerius is 450 jaar 
geleden geboren en in januari dit jaar 400 jaar geleden 
overleden. Hij is bekend geworden door zijn postuum 
uitgegeven bundel Geuzenliederen tegen de Spaanse 
onderdrukking die verhalen over de Tachtigjarige Oorlog: 
Nederlandtsche Gedenck-Clanck uit 1626.
	 12.00-13.00 uur, buiten te beluisteren in Dorpsstraat  

of naastgelegen Wilhelminapark W herbergoudekerk.nl

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk 
	 8 januari	 Erwin Weerstra – piano 
	15 januari	 Iddo van der Giessen – orgel & Joram Ketel – trombone 
	22 januari	 Regina Ederveen – harp 
	29 januari	 Duo Toetsen & Fluiten: Anna Karpenko – vleugel & Katja Pitelina
	5 februari	 Geurt van Lagen – orgel 
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte W herbergoudekerk.nl

Na-de-lunchconcert Oosterkerk 
	14 januari 	 Nieuwjaarsconcert met werken uit het Franse pianorepertoire van: 	
		  Debussy, Saint-Saëns en Ravel door Johan van Oeveren
	11 februari 	Concert verzorgd door de OPA-band: van harte welkom! 
	 elke tweede dinsdag (marktdag),13.30-14.00 uur, Oosterheemplein 320;  

vrije gift in de deurcollecte
 

Timzingt over rijkdom en armoede: 
‘Omgekeerd’
Op donderdag 13 februari treedt cabaretier Timzingt om  
20.00 uur op in de Oosterkerk met een prikkelend programma 
over rijkdom en armoede. De voorstelling ‘Omgekeerd’ schudt 
aan vaste overtuigingen over ontwikkelingshulp en bestaat uit 
mooie liedjes, rake observaties en hilarisch cabaret. De op-
brengst van de avond gaat naar de internationale christelijke 
ontwikkelingsorganisatie Tearfund, die zich al vijf decennia 
inzet om armoede en onrecht te bestrijden, en waar Timzingt 
ambassadeur van is. ‘Omgekeerd’ is een bijzondere voorstel-
ling waarin niets is wat het lijkt. Zonder twijfel de vrolijkste 
manier om kennis te maken met het werk van Tearfund en 
dat werk te steunen met de opbrengst van de avond!
	 13 februari, 20.00-22.30 uur, Oosterheemplein 320;  

kaarten à € 10 via tearfund.nl/timzingtzoetermeer

KUNST IN DE OUDE KERK

Peter Stolk  
met landschapschilderijen
WISSELEXPOSITIE • Tot en met eind januari  
exposeert Peter Stolk een tiental landschap- 
aquarellen in de foyer van De Herberg van de 
Oude Kerk, Dorpsstraat 59. Deze kleinschalige 
expositie is te bezichtigen 
tijdens wekelijkse  
openingstijden van de kerk: 

elke dinsdag 10.00-12.00 uur bij het Inloophuis
elke vrijdag 14.00-15.30 uur tijdens Open Kerk
elke zondag zo rond 11.30 uur na de kerkdienst
en vaak ook bij de lunchpauzeconcerten.

Vanaf vrijdag 27 januari wordt deze serie landschapsaquarellen gewisseld 
met een reeks Afrika-schilderijen, eveneens gemaakt door Peter Stolk.
	 De schilderijen zijn te koop; beschrijving met prijzen en informatie over 
	 de beeldend kunstenaar vindt u aangegeven. W herbergoudekerk.nl, 
	 oudekerkgemeente.nl, peterstolkkunst.nl 	

1700 jaar Geloofsbelijdenis van Nicea
21 JANUARI • In 2025 is het 1700 jaar geleden dat tijdens het eerste  
oecumenische Concilie van Nicea in het jaar 325 de tekst werd vastgesteld van 
de geloofsbelijdenis. Deze tekst, die bekend geworden is als de Geloofsbelijdenis 
van Nicea, is nog steeds het fundament van het geloof van de kerken van Oost 
en West, van de katholieke kerken en de kerken uit de Reformatie. 

Het is een teken van eenheid dat 
al deze kerken nog steeds deze 
tekst gebruiken. Bij het doopsel 
fungeert deze tekst als fundament 
van de belijdenis van dopelingen 
en hun ouders.  

Sommigen kerken gebruiken 
deze tekst wekelijks in de liturgie; 
bij anderen wordt de geloofs
belijdenis uitgesproken bij  
begrafenissen op de begraaf-
plaats.

Het Beraad van Kerken Zoeter-
meer organiseert op dinsdag
avond 21 januari, tijdens de 
Week van Gebed voor de  
eenheid, een bezinningsavond 
over de achtergronden en het 
gebruik van deze tekst. Marcel 
Sarot, hoogleraar Fundamentele 
theologie aan de Universiteit  
van Tilburg, is onze gast. 
De avond vindt plaats in de  
Chagallzaal van de Ichthuskerk, 
Parkdreef 258. Dit programma 
begint om 20.15 uur, aansluitend 
op het Avondgebed van 19.30 
uur in het kader van de Week  
van Gebed.  

•	 Jaap van den Berg en  

Ad van der Helm

NAMENS BESTUUR BERAAD  

VAN KERKEN ZOETERMEER

Fresco van de kerkvergadering in Nicea in 325, St. Nikolaas-basiliek, Demre in Turkije

Save 
the date: 13 februari

OMGEKEERDeen speciaal programma voor kerken.

Tearfund & Timzingt presenteren

Een bijzondere voorstelling waarin niets is wat het lijkt. Mooie liedjes, rake observaties en hilarisch caberet. 
Timzingt zoals we hem kennen: ontroerend goed. En zonder

twijfel de vrolijkste manier om kennis te maken met het werk van

Tearfund en dat werk te steunen met de opbrengst van de avond!

13 februari 2025OosterkerkOosterheemplein 320, Zoetermeer

Inloop
Aanvang

Entree
Reserveren

19:30 uur
20:00 uur

€ 10,00 (incl. reserveringskosten)tearfund.nl/timzingtzoetermeer

GEBEDSGROEPEN IN ZOETERMEER 

Op je knieën voor God en elkaar
ELKAAR AANVULLEN • In heel Zoetermeer wordt er verspreid over de stad en in  
verschillende kerken veel gebeden door gelovigen die speciaal daarvoor samen  
komen. Vier mensen vertellen wat hen drijft.

Er mag veel meer gebeden worden

Muzikaal voorjaar in de Oude Kerk
In het voorjaar zijn er drie muzikale avonddiensten  
geprogrammeerd in de Oude Kerk. Op 16 februari werkt het 
Projectkoor mee aan een Choral Evensong, een avondgebed 
met Engelse koormuziek. Dirigent is dan Arjen Uitbeijerse, 
organist is Geurt van Lagen en ds. Evert Westrik de voorgan-
ger. Op Palmzondag 13 april staat cantor-organist Geurt van 
Lagen voor het Oude Kerk Ensemble in een kleinschalige 
Avondmuziek, met ds. Evert Westrik als liturg. De zondag 
voorafgaand aan Hemelvaartsdag 25 mei voert het Project-

koor het Himmelfahrts-Oratorium ‘Lobet Gott in seinen Reichen’ van J.S. Bach uit.  
Ook dan dirigeert Arjen Uitbeijerse en is Geurt van Lagen de organist. Verder is er 
medewerking van orkestmusici en vocale solisten en de liturg is ds. Pieter Baas.
	 E projectkooroudekerk@gmail.com W oudekerkgemeente.nl

 

 

 

Voorjaar 2025 
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Choral Evensong | Projectkoor Oude Kerk 

Avondgebed met Engelse koormuziek 
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Avondmuziek | Oude Kerk Ensemble 

Lied, lezing & gebed 
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Cantatedienst 
Bach | Himmelfahrts-Oratorium | BWV 11 

De gebedskring in de Oude Kerk 
draait al heel wat jaartjes.  
We hebben een wekelijks gebeds
moment op dinsdagavond om 
19.15 uur. Eigenlijk bij gebrek aan 
beter, want het zou elke dag wel 
mogen. Bidden is zo belangrijk. 
Natuurlijk doen we het elke  
zondag in de kerk, maar er mag 
veel meer gebeden worden. We 
bidden samen: voor elkaar, voor de 
gemeente, voor alles wat er speelt. 

We bidden om Gods leiding en 
om daardoor gedragen te worden, 
we bidden dat we de stem van de 
Heilige Geest verstaan. Iedereen is 
welkom, graag zelfs. Je hoeft geen 
koudwatervrees te hebben als je 
liever niet hardop bidt. Je kunt ook 
gewoon stil zijn en meebidden. 
God wil graag gebeden zijn, dat is 
het allerbelangrijkste. —  
Marieke Leenman,  
gemeentelid Oude Kerk

Bidden is een  
opdracht van God

Door het boek Gods Smuggler 
van Anne van der Bijl uit 1967 
(in 2023 ook in het Nederlands 
uitgegeven door de organisatie 
Open Doors) ben ik doordrongen  
geraakt van de kracht van bidden.  
Ik ben onder meer betrokken bij 
gebedsgroepen voor vervolgde 
christenen, zoals het zaterdag
gebed elke maand bij het Dobbe- 
eiland en ook bij Women for  
women, maandelijks op woens-
dagmorgen. Je kunt je afvragen 
‘wat helpt het dat ik bid’, maar  
ik heb gemerkt dat het gebed 
van anderen ontzettend blij kan 
maken en dat ik er zelf blij van 
wordt. Het is een opdracht van 
God, dat motiveert. ‘Doe goed 
aan iedereen, in het bijzonder aan 
geloofsgenoten’, schrijft Paulus 
in zijn brief aan de Galaten. Dat is 
de drijfveer om het vol te houden. 
Dat je samen bidt geeft extra 
saamhorigheid. Je leert van  
elkaar en je vult elkaar aan.  
‘Waar twee of drie mensen  
samen zijn, daar is God in hun 
midden’, dat merk je gewoon.  
— Roelie van der Linden,  
gemeentelid Ichthuskerk

Het is belangrijk  
om tijd te nemen 
voor God

De gebedsgroep van de Ichthus-
kerk komt een keer per maand 
bijeen bij mij thuis op een dins-
dagavond. Ik steek een kaars aan 
en open meestal met lezen uit de 
Bijbel. Wij bespreken de gebeds-
punten en wat besproken wordt 
hoort onder zwijgplicht.  
De meesten bidden hardop maar 
als je je daar niet comfortabel bij 
voelt mag je ook stil bidden. 
Wij danken God voor alle goede 
dingen. En bidden voor gemeente
leden, voor onze gemeente en 
voor Zoetermeer, voor Nederland 
en voor dingen die in de wereld. 
Het is belangrijk om tijd te nemen  
voor God. Bidden is praten met 
God en Hij is er erbij waar twee 
tot drie bijeenkomen in Zijn naam. 
Je komt ook tot rust en kunt  
elkaar als gebedsgroep tot steun 
zijn. Drijfveer is 1 Tessalonicenzen 
5:17-19: ‘Bid onophoudelijk.  
Dank God onder alle omstandig-
heden want dat is wat Hij van ons 
verlangt. Doof de Geest niet uit.’ 
Wij vertrouwen op de Heer want 
Hij draagt de hele wereld in zijn 
handen.
Wij hebben een droom om een 
biddend gemeente te worden. 
Daarom is er wekelijks op  
zondagmorgen een intensief  
gebedsmoment waar drie, soms 
vijf gemeenteleden bijeenkomen. 
We bidden dan voor de eredienst, 
voorgangers, gemeenteleden en 
andere zaken die ons bezighouden. 
— Jacoba Leeuwenburgh,  
ouderling Ichthuskerk

Bewust beginnen 
met danken

De gebedskring van de Oosterkerk 
komt om de week op woensdag-
avond om 19.00 uur bijeen.  
Een deelnemer heeft de leiding  
en opent meestal naar aanleiding 
van een bijbelgedeelte. Ook  
zingen we liederen met elkaar. 
We beginnen met een dankronde,  
dat doen we heel bewust. Elke 
deelnemer noemt één of meer 
dingen in haar of zijn gebed om 
God voor te danken. We volgen 
een rooster met van tevoren aan-
dachtspunten waarvoor die avond 
wordt gebeden. Bijvoorbeeld voor 
de clubs en het jeugdwerk, voor de 
kerkenraad, voor de voorgangers, 
voor de vrijwilligers. We bidden 
voor gemeenteleden die ziek zijn of 
andere zorgelijke omstandigheden 
kennen, maar ook blijde gebeurte
nissen krijgen de aandacht. 
Aan het eind bidden we om de 
beurt voor de onderwerpen die 
nog aangegeven werden of er  
is een eigen inbreng om voor  
iemand te bidden of voor een  
gebeurtenis. We sluiten af met 
gezamenlijk bidden van het  
Onze Vader. — Marjolijn van der  
Haven, gemeentelid Oosterkerk

•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR
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PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé  
‘Elke dag de Bijbel open’. 

DIENEN & DELEN 

UITGELEZEN
In deze 9e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 

verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. 

Wakker worden

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Tish Warren, ‘Liturgie van het 
alledaagse. Heilige gebruiken 

in het gewone leven’, 2016, 
Franeker: Van Wijnen, € 19,95

Gekend en geliefd

Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Psalm 8:1

Psalm 8 bezingt de naam van de Heer. 
De naam van de eeuwige, de Heer, de God die was en is en komen zal. 
Die naam bevat wat Hij doet, gedaan heeft en zal doen. 

Zijn naam is jou tot zegen. Hij legt zijn naam op u en op jou, namelijk met de 
woorden van zegen. Doordat dit gebeurt maakt Hij jou deelgenoot van zijn 
Naam, van zijn wezen. Zijn naam waarvan we elke zondag bidden:  
‘Uw naam worde geheiligd.’ 
Gods naam heiligen: God bijvallen in zijn principiële keuze vóór het leven. 
Door dit te bidden zet je jezelf aan het werk om medewerker, om zijn  
naamdrager te worden.

De meesten van ons zullen de eigen naam niet gekozen hebben. Al zijn er 
momenten in het leven dat het wel gebeurt. Een man die een nieuwe naam 
koos, omdat zijn oude naam refereerde aan zijn vader die hem veel pijn had 
gedaan. Een nieuwe naam zou een nieuwe start markeren. Iemand die een 
geslachtsverandering ondergaat en een nieuwe naam kiest die past bij de 
persoon die hij of zij nu is. Iemand die als volwassene gedoopt wordt en een 
nieuwe (doop)naam kiest, die past bij de nieuwe mens die hij of zij nu is. 

Een naam geven aan iemand geeft erkenning aan zijn of haar bestaan.  
Er zijn genoeg mensen die hun kindje, dat nog in de buik van de moeder zit, 
een naam of een koosnaampje geven. Een naam geven is een scheppende 
activiteit. Het geeft structuur aan wat voor iemand je bent. Jouw naam is je 
bestaan, is je wezen. Het bevestigt je bestaan. 

Bij je doop werd jouw naam aan de Zijne gehecht: ‘Ik doop je in de naam  
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ Die machtige naam: ‘Ik ben 
die Ik ben.’ Die God, die jouw naam al kende voordat je geboren werd.  
Hij laat nooit los wat Hij vanaf dat moment met jou is begonnen. 

Dat geeft ruimte 
om jezelf te zijn. 
om je gekend te weten
om geliefd te zijn
door Hem.

• Arianne Lodder

JONGERENPASTOR  

ZOETERMEER-NOORD  

(ICHTHUSKERK)

VR. 17 JANUARI Psalm 18
De Heer gaf mij ruimte, bevrijdde mij, 
omdat Hij mij liefhad.

ZA. 18 JANUARI 1 Petrus 2:4-10
Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk.

ZON. 19 JANUARI Jesaja 62:1-5
Omwille van mijn volk zal ik niet zwijgen 
en ben ik niet stil, totdat het licht van haar 
gerechtigheid daagt. Alle volken zullen je 
gerechtigheid zien. Men zal je noemen bij een 
nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald.

MA. 20 JANUARI Filippenzen 1:1-11
De apostel Paulus schreef: Dit vraag ik aan 
God in mijn gebed: dat uw liefde steeds 
meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat 
u kunt onderscheiden waar het op aankomt.

DI. 21 JANUARI Romeinen 7:4-6
We waren aan de wet geketend, maar nu zijn 
we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat 
we de nieuwe orde van de Geest dienen.

WO. 22 JANUARI Matteüs 13:1-9
Jezus zei: Eens ging een zaaier uit om te 
zaaien. Een gedeelte viel op goede grond, 
en dat bracht vrucht voort, deels honderd-
voudig, deels zestigvoudig, deels dertigvou-
dig. Laat wie oren heeft goed luisteren!

DO. 23 JANUARI Galaten 1:11-24
De apostel Paulus schreef: Ik verzeker u dat 
het evangelie dat ik u verkondigd heb niet 
door mensen is bedacht – ik heb het ook niet 
van een mens ontvangen of geleerd – maar 
dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

VR. 24 JANUARI Johannes 13:1-15
Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlin-
gen, zei Jezus tegen hen: Als ik, jullie Heer 
en jullie meester, je voeten gewassen heb, 
moet je ook elkaars voeten wassen.

ZA. 25 JANUARI Jesaja 12:2-6
Vol vreugde zullen jullie water putten uit de 
bron van de redding. Op die dag zullen jullie 
zeggen: “Loof de Heer, roep zijn naam uit. 
Maak alle volken zijn daden bekend.”

ZON. 26 JANUARI Lucas 4:14-21
Aan Jezus werd hem de boekrol van de 
profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem 
af tot de plaats waar geschreven staat: “De 
Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft 
mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws 
te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, om 
onderdrukten hun vrijheid te geven”.

Michael Carter, 
‘Psalm 8’, 2007

19 T/M 26 JANUARI

Week van Gebed voor eenheid
‘JA, IK GELOOF’ • De Week van Gebed voor eenheid van christenen, die gehouden wordt  
van 19 t/m 26 januari, moedigt kerken aan om in te gaan op het geloof dat alle christenen 
verenigt. Tijdens deze gebedsweek bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door 
samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar, en kunnen 
we de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek geven. 

Het thema van de Week van  
Gebed voor eenheid luidt ‘Ja,  
ik geloof’. Het verwijst naar de 
Geloofsbelijdenis van Nicea en 
naar de woorden die Martha  
tegen Jezus spreekt, voorafgaand 
aan de opstanding van haar broer 
Lazarus uit de dood. Die indrin-
gende ontmoeting staat te lezen 
in het Evangelie van Johannes, 
hoofdstuk 11 vers 27. In de  
oecumenische vieringen  
plaatselijk en landelijk staat  
dit Bijbelgedeelte centraal. 

Het materiaal voor deze Week 
van Gebed voor eenheid van 
christenen is voorbereid door  
de broeders en zusters van de 
oecumenische Monastieke  
Gemeenschap van Bose in 
Noord-Italië. Zij maakten de  
opzet voor de oecumenische 
viering en het gebedsboekje  
en schreven daar de inleidende 
teksten voor. Dit materiaal is  
vertaald, bewerkt en ingekort 
door de Nederlandse project-
groep Week van Gebed.  
De gebedsweek is landelijk  
georganiseerd door Missie
Nederland, de Raad van Kerken en 
Samen Kerk in Nederland (SKIN). 

De Week van Gebed voor eenheid 
is een gelegenheid om als chris-
tenen opnieuw de Bijbelse funda-
menten en kerkelijke ervaringen te 
verkennen die 1700 jaar geleden 
tot de Geloofsbelijdenis van Nicea 
hebben geleid, tijdens de eerste 
christelijke oecumenische kerkver-
gadering. Een manier die past bij 
de hedendaagse culturen, die van-
daag nog diverser zijn dan toen. 
In Zoetermeer is hiervoor op  
dinsdagavond 21 januari een 
speciale bezinningsavond belegd 
door het Beraad van Kerken om 
uit dit gedeelde erfgoed te putten 
en dieper in te gaan op het geloof 
dat alle christenen verenigt. Hier 
leest u meer over op pagina 7 in 
deze Kerk in Zoetermeer. 

De gebedsweek voor eenheid kent 
een lange traditie die ruim 175 jaar 
geleden al begon. De week start 
ieder jaar op de derde zondag  
in januari. Wereldwijd bidden  
miljoenen christenen samen en 
naar schatting doen in Nederland 
meer dan 200.000 mensen in vele 
kerken mee met het initiatief.

	 Kijk ook op de website  

weekvangebed.nl 

•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR

Welkom 
om mee te bidden op alle dagen 
van de Week van Gebed rondom 
het thema: ‘Ja, ik geloof’.  
Op dinsdag 21 januari is er  
aansluitend aan het gebed in de 
Ichthuskerk de bijeenkomst over 
de Geloofsbelijdenis van Nicea, 
georganiseerd door het Beraad van 
Kerken Zoetermeer (zie pagina 7).

Oecumenische vieringen 
op zondag in Zoetermeer
Zondag 19 januari 
10.00 uur De Wijngaard,  
Moeder Teresasingel 100
11.00 uur Nicolaaskerk,  
Dorpsstraat 24

Zondag 26 januari
10.00 uur Ichthuskerk, Parkdreef 258 
19.30 uur Taizé-viering in De  
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

	 Zie ook op pagina 4  

Kerk & Dienst van deze krant.

Interkerkelijke  
gebedsbijeenkomsten 
doordeweeks
maandag 20 januari in De  
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100
dinsdag 21 januari in de Ichthuskerk, 
Parkdreef 258
woensdag 22 januari bij De Pelgrim 
in gebouw De Oase, Kerkenbos 8 
donderdag 23 januari in de Oude 
Kerk, Dorpsstraat 59 
vrijdag 24 januari in de  
Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24

	 De gebedsvespers zijn steeds van 

19.30-20.00 uur.

Wakker worden, je tanden poetsen, sleutels 
kwijtraken, e-mail checken en thee drinken. 
Deze en nog meer dingen die we dagelijks 

doen, vaak onbewust, verbindt Tish Warren in  
gelijknamige hoofdstukken met het heilige, met Gods  
aanwezigheid in ons leven. Met de liturgie zoals zij die 
kent in de anglicaanse traditie. (Al lezend ontdek je dat  
er veel overeenkomsten zijn met de protestantse traditie.) 
Zo hoopt ze dat we ons meer bewust worden van de  
verbinding tussen het heilige en het gewone in ons leven.  
Om te ontdekken dat het meer samenhang heeft dan we  
in eerste instantie denken. 
Wakker worden doen we allemaal. Het maakt niet uit  
of je kind bent of koning. Iedereen zit in zijn pyjama,  
met verwarde haren en een slechte adem. Je bent even 
gewoon wie je bent, zonder de identiteit die je de verdere 
dag aanneemt: ouder, broer of zus, student, werknemer, 
vriend, buurvrouw. Het is even een stukje niemandsland. 
En in dat niemandsland is daar God die jou ziet. 
Warren legt de link met kinderen die gedoopt worden: nog 
voor ze met hun verstand met verhaal van Christus kennen, 
een geloofsbelijdenis kunnen beamen, rechtop kunnen 
zitten en zelfstandig naar de wc gaan of bijdragen aan het 
werk van de kerk, nog voor ze ook maar iets van zichzelf 

hebben kunnen laten zien, 
wordt er genade over hen 
uitgesproken, ze mogen 
kind van God zijn. 
Daarnaast noemt ze 
Jezus, die gedoopt werd 
door Johannes. Nog  
voordat Hij mensen heeft  
genezen en aan hen het Goede Nieuws heeft kunnen  
vertellen, wordt Hij gedoopt. En op het moment dat Hij als 
gewone man met natte haren uit het water omhoog komt, 
klinken daar ook woorden van genade: dit is mijn Zoon. 

	 Meer weten? In de Ichthuskerk wordt dit boekje in  

een leeskring besproken wordt. Je kunt nog aansluiten. 

T 06-2324 1540 E kerkelijkwerker@pwzn.nl 

• Arianne Lodder

ICHTHUSKERK


